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EEN OECUMENISCHE HARTEN-

KREET 
 

Een heel bijzondere herinnering 

heb ik aan De dag van de schuld-

belijdenis op 12 maart 2000. 

Paus Johannes Paulus II vroeg 

toen in de Sint Pieter om verge-

ving voor alle zonden van rooms-

katholieke christenen in de afge-

lopen tweeduizend jaar. Deze 

schuldbelijdenis was bedoeld als 

een zuivering van de herinne-

ring, opdat de gelovigen zich 

zouden vernieuwen en intenser 

gaan leven vanuit het Evangelie 

van Christus. De paus stond toen 

ook stil bij de verdeeldheid on-

der de christenen. Hij beleed 

schuld voor de verwonding van 

de Kerk als het Lichaam van 

Christus en het kwetsen van de 

broederlijke liefde. 
 

Schaamte 

Als christenen naar het verleden 

kijken, moeten zij zich diep 

schamen. Na 1054 zijn de chris-

tenen van het oosten en het 

westen diep verdeeld geraakt. 

En sinds 1517 is dat ook het ge-

val voor westerse christenen on-

derling. Wij hebben elkaar 

gesard, genegeerd, bevochten 

en zelfs gedood. Door onze ver-

deeldheid hebben wij het gebed 

van Christus om eenheid onder 

zijn leerlingen genegeerd en Zijn 

gelaat in deze wereld verduis-

terd. 
 

Oecumenische beweging 

In de vorige eeuw kwam er ge-

lukkig een ommekeer. De oecu-

menische beweging kreeg steeds 

meer de wind in de zeilen. Eerst 

onder missionarissen, zendelin-

gen en studenten. De oprichting 

van de Wereldraad van Kerken in 

1948 vormde een mijlpaal. De 

oecumenische openheid van de 

Rooms-Katholieke Kerk tijdens 

het Tweede Vaticaanse Concilie 

(1962-1965) vormde een nieuw 

hoogtepunt. Nadat vroeger aller-

eerst de verschillen breed wer-

den uitgemeten, hebben de 

meeste christenen gelukkig van-

daag vooral aandacht voor het 

vele dat hen verbindt. Juist in 

een cultuur die steeds meer van 

Kerk en Evangelie weg groeit, 

hebben volgelingen van Christus 

de opdracht om elkaar te zoeken 

om zo een geloofwaardig getui-

genis af te leggen. 
 

Platform Rome = Reformatie 

Tegen die achtergrond vormde 

de Week van Gebed voor de Een-

heid van de Christenen van afge-

lopen januari een gedenkwaardig 

moment voor de oecumene in 

ons land. Een aantal protes-

tantse en katholieke theologen, 

waaronder ikzelf, publiceerden 

toen een verklaring om de oecu-

mene een stimulans te geven. Je 

zou deze verklaring van het 

Platform Rome-Reformatie een 

oecumenische hartenkreet kun-

nen noemen. Wij zijn natuurlijk 

blij met de resultaten van de af-

gelopen eeuw. Wij noemen el-

kaar geen ketters of papen meer 

maar zien elkaar als broeders en 

zusters in de ene Heer. Maar wij 

hebben de indruk dat de oecu-

menische beweging wat stokt. 

Veel gelovigen zijn tevreden met 

de huidige oecumene van het 

hart. Wij mogen inderdaad ont-

zettend blij zijn met de liefde-

volle omgang van christenen van 

allerlei snit. Maar deze vorm van 

oecumene kan ons ook lui ma-

ken. In die zin dat wij de veel-

heid van kerken en kerkgenoot-

schappen maar moeten accepte-

ren. Maar vitaal christendom is 

wat anders dan de acceptatie 

van de status-quo. 
 

Protestantse ritus 

Het doel van de oecumene is al-

tijd de zichtbare eenheid van de 

Kerk geweest. De Kerk is één li-

chaam met Christus als hoofd of 

één tempel met Christus als 

hoeksteen. Door allerlei breuken 

in de Kerk is Christus verscheurd 

geraakt. Maar de levende Heer 

wil ons weer bij elkaar brengen. 

In het Platform is de vraag opge-

komen of dit zou kunnen in de 

vorm van een protestantse ritus 

binnen de ene Kerk. Wij zien dat 

ook bij oosterse kerken. Zij heb-

ben een eigen liturgie en kerk-

orde maar erkennen wel de paus 

als de huidige Petrus en daar-

mee als de herder der herders. 

Voor de nabije toekomst lijkt 

mij dat een boeiend studie-

thema voor theologen en 



kerkjuristen. Wij hebben Chris-

tus niet voor onszelf en kunnen 

niet geloven, los van het geloof 

van de ene Kerk. Laten wij ons 

inzetten voor de Kerk als één 

kudde rondom de ene Heer. 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Maart 
 

(n.b. ma-za 8.30 uur Eucharistie 

in de kathedraal tenzij anders 

vermeld) 
 

1 10.00 stafvergadering 

 18.30 Opening Theater aan de 

 Parade 

2 10.30 studiedag Synodaal 

 proces 

3 Eucharistie  

4 11.00 Permanente Raad en  

 Mediacommissie  

 20.00 Lekenraad 

5 10.00 DPO 

 15.30 bezoek dekenaat  

 Boxmeer-Cuijk-Gemert 

6 10.30 Officium Caritatis 

7 10.00 Stafvergadering 

 14.00 bestuur Laudato Si’ 

 Alliantie 

 15.00 benoemingencommissie  

8 10.00 Bossche Gesprekskring 

 14.30 gesprek PKN  

9 11.00 Lezing Hilversum 

10 Eucharistie  

11 20.00 diakenberaad 

12 11.00 Bisschoppenvergadering 

13 13.00 lezing Aerdenhout 

14 10.00 Stafvergadering 

 14.00 webinar Groen Geloven  

15 16.00 lezing Thomas More  

16 20.00 Eucharistie Stille  

 Omgang Amsterdam  

20 20.00 lezing beleggingsfonds 

21 10.00 Stafvergadering 

24 Eucharistie  

27 19.00 Chrismaviering  

 kathedraal  

28 19.30 Witte Donderdag  

 kathedraal 

29 15.00 Goede Vrijdag  

 kathedraal 

30 21.00 Paaswake kathedraal 

31 10.00 Eerste Paasdag  

 kathedraal 

De eerwaarde zuster Catharina 

Al te Nijmegen per 21 januari 

2024 de zending als catechist 

van de parochie Heilige Drie-

eenheid te Nijmegen. 
 

Mevrouw drs. C.Th.A. Lieshout 

te Oisterwijk per 23 januari 2024 

de zending en opdracht als pas-

toraal werkster ten behoeve van 

Mijzo Ouderenzorg te Waalwijk 

en het Centrum voor 

Levensvragen. 
 

De heer drs. F.G.P. Meurkens te 

Valkenswaard per 1 februari 

2024 benoeming tot bisschop-

pelijk gedelegeerde voor het 

categoriaal pastoraat onder 

gelijktijdig eervol ontslag van de 

zending en opdracht als pas-

toraal werker bij Reinier van 

Arkel te Vught. 
 

De eerwaarde pater Candido 

Sousa Luhuma cssp te Handel 

per 1 maart 2024 eervol ontslag 

als pastor (kapelaan) van de 

parochie Heilige Willibrordus te 

Gemert. 
 

De eerwaarde heer J.L. van Ol-

men te Hapert per 1 maart 2024 

eervol ontslag als diaken van de 

parochie Sint Willibrordus te 

Eersel. 
 

Mevrouw drs. A.C.M. Koedooder 

te Beuningen per 1 april 2024 

eervol ontslag van de zending en 

opdracht als pastoraal werkster 

ten behoeve van de Stichting 

LuciVer te Wijchen-Alverna.  
 

De eerwaarde heer Prof.dr. 

M.L.H.M. Broesterhuizen te 

Sint-Michielsgestel per 3 juli 

2024 eervol ontslag als diaken 

ten behoeve van het R.K. 

Dovenpastoraat.  

 

De eerwaarde heer mr. F.G. van 

der Geld te Loosbroek per 1 

september 2024 eervol ontslag 

als diaken van de parochie 

Heilige Willibrordus te Gemert. 

Op 11 januari 2024 is te Uden 

overleden de zeereerwaarde 

heer Antoni Alfonsus 

Johannes Maria Has-

selman, emeritus 

pastor van de Prof. 

Duboisstichting te 

Venlo. 

 

De zeereerwaarde heer 

Hasselman is geboren in Venlo 

op 2 oktober 1946 en tot 

priester van het bisdom van  

’s-Hertogenbosch gewijd op 22 

november 1975. 

Zijn eerste benoeming in het 

bisdom van ’s-Hertogenbosch 

was per 15 juli 1974 als dis-

trictscatecheet van de Stichting 

Schoolcatechese Dekenaat Uden. 

Vanaf zijn priesterwijding was 

hij tevens assistent in de paro-

chie Sint Petrus te Uden. Vanaf 1 

september 1982 was hij werk-

zaam te Deurne als pastoor van 

de parochie H. Willibrordus en 

vanaf 1994 ook als pastoor van 

de parochie H. Gerardus Majella 

(Walsberg). Per 1 november 1996 

werd hij tevens benoemd tot 

deken van het dekenaat Asten.  

Per 1 juli 2000 werd hij, met 

toestemming van de bisschop, 

door Mgr. Wiertz benoemd tot 

pastor van de Prof. Dubois-

stichting te Venlo, uit welke 

functie aan hem per 1 april 2011 

wegens emeritaat eervol ontslag 

werd verleend.  

In zijn emeritaat bleef hij 

dienstbaar als assistent met 

name in de parochie Laarbeek.  

 

Moge hij rusten in vrede! 

 

Agenda 

Benoemingen/ontslagen 

In memoriam 



Wij nodigen u uit om op 2 maart 

aan tafel te komen bij de lande-

lijke synodale bijeenkomst in 

het Sint-Janscentrum in ’s-Her-

togenbosch. Deze bijeenkomst 

wordt georganiseerd door het 

bisdom van ’s-Hertogenbosch, 

het Netwerk Katholieke Vrouwen 

en de Konferentie van in Neder-

land gevestigde religieuzen, die 

samenwerken in het project 

Luisterend op Weg.  
 

Deze dag staat in het teken van 

de derde fase van het synodale 

proces dat wereldwijd wordt 

gehouden en in oktober 2024 

een vervolg zal hebben met een 

grote synodebijeenkomst van 

priesters, religieuzen, leken en 

professionals. Mannen en 

vrouwen die in gesprek gaan 

over wat er leeft in de wereld-

kerk en bouwen aan een 

synodale kerk. De vrucht van 

deze dag zal aangeboden worden 

aan de landelijke werkgroep van 

de bisschoppenconferentie die 

verslag zal uitbrengen van de 

bijdragen die uit Nederland bij 

hen worden aangeleverd. 
 

Voor deze dag kunt u zich 

aanmelden via: 

info@luisterendopweg.nl 

Als ontwikkelingsorganisatie zien 

we bij Vastenactie dagelijks hoe 

de drang naar groei en ontwik-

keling ten koste gaat van de 

meest kwetsbare mensen én van 

natuur en milieu. Dat raakt diep. 

We voelen ons daarin gesteund 

door paus Franciscus en zijn 

dringende oproepen tot actie. 

Wat we nodig hebben is een 

nieuw verbond tussen ons en de 

wereld waarin we leven! 

Op 14 maart organiseert 

Vastenactie in samenwerking 

met de bisdommen Breda en  

’s-Hertogenbosch een webinar 

om samen na te denken hoe dit 

nieuwe verbond concreet 

gestalte te geven. Het webinar 

wordt gesteund door de  

Laudato-Si’ Alliantie Nederland 

en het VKMO. 

 

Programma 

Mgr. De Korte, bisschop van  

’s-Hertogenbosch, zal de ope-

ning verzorgen. Walter Barraza, 

leider van het inheemse volk 

Tonokoté in Argentinië, deelt 

met ons wat de gevolgen zijn 

van klimaatveranderingen en 

grootschalige economische ont-

wikkeling voor zijn volk en voor 

de grond van hun voorouders.  

Veel mensen denken na over 

nieuwe economische modellen, 

waarbij eindeloze groei niet per 

se het ultieme doel is, maar 

waarbij rekening wordt gehou-

den met de draagkracht van de 

aarde en het welzijn van alle 

mensen.  

Theoloog Erik Borgman zal dit 

nieuwe verbond tussen mens en 

wereld in een theologisch 

perspectief plaatsen. Journalist 

Hella van der Wijst deelt met 

ons inspiratie uit haar tv-

gesprekken met bijzondere men-

sen in binnen- en buitenland 

over natuur, duurzaamheid en 

de rol van de mens daarin. En 

welke actie onderneemt Hella in 

haar eigen dagelijkse leven? 
 

We hebben veel ruimte voor 

vragen en uitwisseling inge-

bouwd in het programma.  

We sluiten af met een kort 

bezinningsmoment. 
 

Meer weten en aanmelden 

Luister en praat mee! Reserveer 

14 maart alvast in uw agenda. 

Aanmelden? Kijk op 

www.vastenactie.nl/ 

webinarnieuwverbond 

Armoede, eenzaamheid, de 

vluchteling? 
 

Woensdagavond 10 april a.s. 

wordt door het bisdom van  

’s-Hertogenbosch een diaconale 

thema-avond georganiseerd. Tij-

dens deze bijeenkomst maakt u 

kennis met concrete voorbeel-

den van een arm persoon, een 

eenzame jongere en een vluch-

teling. 
 

Welke weg zijn zij tot nu toe ge-

gaan en hoe gaan zij verder; wat 

hebben mensen die zij op deze 

tocht ontmoet hebben, voor hen 

betekent en hebben wijzelf in 

onze omgeving handen en voeten 

gegeven aan de noodkreet van 

deze mensen? 
 

De verhalen die wij zullen ho-

ren, kunnen ons tot inzicht bren-

gen en helpen bij de vraag hoe 

wij voor deze mensen iets kun-

nen betekenen. 

Zijn wij -op onze wijze- geroe-

pen om in te stappen in het ver-

haal van de Emmaüsgangers? 

Durven wij mensen te zijn die, 

vanuit een evangelische op-

dracht, andermans naaste willen 

zijn? 

 

U bent van harte uitgenodigd om 

woensdag 10 april daadwerkelijk 

kennis te maken met deze 

De bal ligt bij ons! 

Kom om de tafel 

Diaconale thema-avond 
10 april 

http://www.vastenactie.nl/


mensen, hen te ontmoeten en 

hun verhaal te horen tijdens de 

diaconale avond. 
 

We gaan aan de hand van de  

Docat (het diaconale werkboek) 

met elkaar in gesprek. Een ge-

sprek om bij onszelf op zoek te 

gaan voor wie, voor wat en waar 

we werkelijk de naaste willen 

zijn. 
 

Durft u de ontmoeting aan? 
 

Praktische informatie: 

Datum: woensdag 10 april van 

19.30 tot max. 21.30 uur. 

Locatie: Sint-Janscentrum (Pa-

penhulst 4, ’s-Hertogenbosch). 

Aanmelding: vóór 5 april via: 

aanmelding@bisdomdenbosch.nl 

o.v.v. diaconale thema-avond. 

Een middag voor gezinnen op 

zondag 28 april 2024  

Bernadette is een gewoon meisje 

van 14 jaar. Als ze op een dag 

langs een bergriviertje loopt, 

hoort ze plotseling een zacht 

geluid. In een grot ziet ze een 

mooie jonge vrouw staan. Even 

lijkt het alsof de wereld om haar 

heen niet meer bestaat. 

Bernadette ziet alleen nog maar 

die mooie dame in het wit…    
 

Zo begon 165 jaar geleden de 

geschiedenis van Lourdes, een 

bedevaartstad in Frankrijk. De 

dame in het wit was Maria, de 

moeder van Jezus. Door die bij-

zondere ontmoeting werd 

Lourdes een plek waar miljoenen 

mensen uit de hele wereld sa-

menkomen. Volwassenen, maar 

ook veel kinderen en jongeren.   

Niet iedereen kan zomaar naar 

Frankrijk reizen en zich onder-

dompelen in dit verhaal. Daarom 

reizen relieken van de inmiddels 

heilige Bernadette de wereld 

rond, ‘om de genade van 

Lourdes bekend te maken’. In de 

maand april komen ze naar 

Nederland. 

Zondag 28 april is er in  

’s-Hertogenbosch een middag 

voor gezinnen rond de H. 

Bernadette en O.L. Vrouw van 

Lourdes. Gezinnen uit alle 

bisdommen zijn daarbij welkom. 

 

Programma van de dag:  

12.00 uur Eucharistieviering 

met Kinderwoorddienst in de 

Sint-Janskathedraal, voor wie 

wil. 

13.15 uur Inschrijven in de tuin 

van de kathedraal. 

13.30 uur Aftrap in de 

kathedraal met een verhaal over 

Bernadette. 

13.45 uur Tocht langs personen 

die met Bernadette en Lourdes 

te maken hebben. 

Vanaf 15.15 uur Ontmoeten met 

iets lekkers in de tuin van de 

kathedraal. 

16.00 uur  Mariaviering met 

lichtprocessie, zoals in Lourdes. 

16.45 uur Naar huis. 
 

 

Als jullie willen komen, stuur 

dan een berichtje naar: 

aanmelding@bisdomdenbosch.nl 

o.v.v. ‘Gezinnen Bernadette’.  
 

Voor meer informatie en vragen 

kunt u een berichtje sturen 

naar: familiepastoraat@ 

bisdomdenbosch.nl  

U kunt ook bellen naar: 

Ingrid van Meer: 06 820 529 54 

Manon van den Broek:  

06 128 670 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Colofon 

 

NieuwsBrief is een uitgave van 

bisdom van ’s-Hertogenbosch 

De BisdomNieuwsbrief wordt 

gratis verspreid bij het 

pastoraal kader en bij 

belangstellenden. 

 

Een bijdrage ter dekking van de 

kosten wordt op prijs gesteld 

(publiciteitsfonds 

NL63 INGB 0001 3284 65) 

 

Aan- / afmeldingen en 

wijzigingen voor de nieuwsbrief 

graag doorgeven via mail: 

nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl 

 

Bezoekadres: 

 Parade 11 

 5211 KL ’s-Hertogenbosch 

Postadres: 

 Postbus 1070 

  5200 BC ’s-Hertogenbosch 

T 073 523 20 20 

E info@bisdomdenbosch.nl 

W www.bisdomdenbosch.nl 

Gerardusfonds 

 

Bisschop de Korte 

steunt graag diaconale en 

oecumenische projecten. 

 

In dat kader is het 

Gerardusfonds 

opgericht. 

 

Als u de bisschop wilt steu-

nen, kunt u een gift overma-

ken. 

Uw schenking is welkom op 

bankrekeningnummer: 

 

NL48 ABNA 0403 9331 10 

 

ten name van: 

Gerardusfonds Den Bosch 

 

Bij voorbaat veel dank! 
 

 

 

Bernadette Soubirous 

mailto:aanmelding@bisdomdenbosch.nl
http://www.bisdomdenbosch.nl/

