SAMEN OP WEG MET VEEL GEDULD

In oktober 2021 ging het synodale proces binnen de Romana van start. Paus Franciscus heeft
katholieken, en alle mensen van goede wil, uitgenodigd intensief na te denken over de
toekomst van de Kerk. Het dialoogproces had meerdere doelen. Er werd materiaal aangeleverd
voor de synodebijeenkomsten in Rome in oktober 2023 en 2024, maar tevens werden de
geloofsgemeenschappen over de hele wereld aangezet tot reflectie. Het was voor miljoenen
katholieken een oefening in het luisteren naar wat Gods Geest zegt via de ander. De synodale
methode vraagt om luisteren en dialoog; niet om discussie. Eind oktober werd de tweede sessie
van de synode afgerond.

Reisgenoten van allerlei soort

De Romana is verspreid over alle continenten. Een geloofsgemeenschap met bidders en werkers;
met strenge en milde gelovigen. Een Kerk met vleugels, al leven de meeste gelovigen in het
brede midden. Belangrijk is om allen in een dergelijke veelkleurige Kerk bijeen te houden. Het
is daarom belangrijk om te beseffen, dat niet wij elkaar hebben uitgekozen, maar Christus ons.
Als God ons in Christus heeft aanvaard, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet van harte zouden
aanvaarden.

Godsvraag centraal

Binnen de ene wereldkerk heeft iedere regio eigen uitdagingen. Voor Nederland en het gehele
westerse deel van de Kerk gaat het dan, naar mijn diepste overtuiging, allereerst om het levend
houden van de Godsvraag. Immers, breed bestaat er buiten én binnen de Kerk onzekerheid over
het bestaan van God. De eerste taak van de Kerk is dan ook om de God van het verbond ter
sprake te brengen. Het gaat in de christelijke gemeenschap om de God van Israél die op het
hoogtepunt van de tijd in Jezus Christus een gezicht gekregen heeft.

Vergrijzing

In het licht van het voorgaande heeft Mgr. Hoogenboom, lid van de synode namens de
Nederlandse kerkprovincie, de vergrijzing van de Kerk in het westen ter sprake gebracht. De
Kerk heeft te maken met een immense crisis in de overdracht van het geloof. Niet voor niets
noem ik de Kerk een omgekeerde piramide, met veel senioren aan de bovenkant en weinig
jonge mensen aan de onderkant. Meer dan ooit moeten wij ons inzetten voor een open,
inclusieve en verwelkomende Kerk. Een geloofsgemeenschap die ruikt naar de schapen. Een
Kerk met een warm hart en een heldere boodschap, juist ook voor jongeren.

Positie van vrouwen

De synode pleit voor een nieuwe leiderschapscultuur waarbij recht wordt gedaan aan alle leden
van het volk van God, juist ook aan vrouwen. Recent sprak ik als referent voor ‘Vrouw en Kerk’
met het bestuur van het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV). Het bestuur was verheugd over
wat de synode heeft gezegd over de positie van de vrouw binnen de Kerk. De meerderheid van
de kerkgangers zijn vrouwen en binnen gezinnen zijn zij vaak de eerste geloofsgetuigen.
Vrouwen moeten ook de kans krijgen leidinggevende taken binnen de geloofsgemeenschap te
vervullen.

Belang van geduld

Er zijn genoeg thema’s die onze geloofsgemeenschap flink verdelen. Ik noem de wijding van
vrouwen en homoseksualiteit, maar ook medisch-ethische kwestie als euthanasie en klaar met
leven. In de huidige katholieke praktijk wordt over deze thema’s vaak gezwegen maar tegelijk
wordt veel geduld van ons gevraagd. De toekomst is overigens vol verrassingen. Wie weet wat



Gods Geest de Kerk rond deze thema’s nog laat ontdekken. Met verschillende dromen en
idealen over de toekomst kunnen wij elkaars reisgenoten blijven. De historicus weet dat de
doorwerking van concilies en synoden langzaam gaat. Her en der zijn er ook verontruste
remmers aanwezig, ook in ons eigen goede vaderland. Binnen een wereldkerk met 1400 miljoen
leden is geduld dan ook noodzakelijk om niet teleurgesteld te raken.



